
Hove, 15 februari 2018 
 
 
Goede avond beste vriendinnen , partners en genodigden, 
 
Ons dertig jarig bestaan indachtig werd mij gevraagd enkele 
herinneringen op te halen (niet te lang).  
 
Ik zal het kort houden want als we elke vergadering moeten 
voorstellen zijn we nog een eindje bezig. Mijn idee van een toespraak 
is zoals een minirokje; kort genoeg om interessant te zijn maar lang 
genoeg om de lading te dekken.  Mijn bijdrage aan Inner-Wheel 
begon als lid in 1983 bij IW Antwerpen Singel. 
 
 Maar Singel werd zo groot dat enkele dames van de leden van  
Rotary clubs Boom-Rupel  en willebroek klein brabant beslisten een 
eigen koers te varen. An Belien en ikzelf waren de enig overgebleven 
leden die de stap hebben gezet. 
 
In Singel was ik protocol, dus dat werd ik dan ook in Boom- 
Willebroek. Anneke nam het voorzitterschap op zich. 
 
In juni 1987 zijn wij van start gegaan om de club van de noodzakelijke 
gelden te voorzien. Als voorbeeld gingen wij dwars door de stad met 
Louis ( de echtgenoot van An Belien),  voorop als pater Bernardus, 
samen met Adriaan Brouwer en Rockox, in de klederdracht van toen 
met alles erop en eraan.  
Dit was zo lachwekkend in die kleding want op een bepaald moment 
stond Louis  zelfs het verkeer te regelen. 
 Toen we starten waren wij met 22  dames die erin zijn gevlogen, 
want we bestaan nog steeds. 
 
Om tijd te sparen hebben we enkele fotoboeken meegebracht 
 en nu geef ik graag het woord aan Maria. Dank U 
 


