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Verslag weekend Amsterdam op 29,30 en 31 mei 2015( t.g.v.ons 30-jarig bestaan). 
 
Iets voor de negenen was het toen Francine, Hélène, Annie, Hilde, Claire, Christiane, Roos en 

ikzelf in het station van Heist op het appél waren voor de trein richting Antwerpen. In Lier 

vervoegden Chris, Diane en Ann onze groep en dit keer geen kwaaltjes of ziektes, maar van in 

het begin lachen geblazen! 

 

Goed op tijd in het centraal station van Antwerpen 

deed ons direct besluiten dat we nog ruim de tijd 

hadden voor een tas koffie, die we getrakteerd 

kregen van Roos n.a.v.de geboorte van haar 

kleinzoon, Louis! Nogmaals proficiat en dank 

Roos! 

Goed begonnen is half gewonnen  is een ander 

gekend spreekwoord en dus zaten we netjes op 

tijd op de Thalys richting Amsterdam! 

 

Omstreeks halftwaalf namen we daar de tram (2 

of 5) naar het Apollo Museum hotel; zéér goed 

gelegen vlakbij het Rijksmuseum. Na het nodige 

papierwerk (check-in en bagage) was het hoog tijd 

voor de broodnodige spijzen en drank en we 

werden dan ook hartelijk verwelkomd in  

café Americain op het Leidseplein. De lunch was 

heerlijk en ondanks de donkere wolken zat de sfeer er goed in! 

 

Daarna nog even langs het hotel om wat uit te pakken 

en om 16u15 allen op de boot voor een rondvaart op 

de grachten. Amsterdam telt er meerdere, maar van 

de grachtengordel zijn de belangrijkste de Singel, de 

Prinsengracht, de Herengracht en de Keizersgracht, 

dewelke in 2010 zijn opgenomen in de Unesco-

Werelderfgoedlijst.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier leerden we dat Amsterdam ontstaan is in 1270 aan de riviermond van de Amstel 

(verbonden met het IJ), maar pas in de 17
de

 eeuw bloeide de stad helemaal open en werd het 

een zeer belangrijke trekpleister voor handelaars uit verschillende werelddelen. Dat er in deze 

grootstad meer dan 600.000 fietsers zijn is volgens ons dan ook het enige minpuntje… Ze zijn 

echt onbeschoft en houden met niks of niemand rekening; zelfs Roos mocht aan den lijve 

ondervinden hoe ze bijna haar rok kwijt speelde!  

 

Via de oortjes kregen we nog veel meer info en 

sommige dames vonden het nodig om 

“enkele”onbedachtzamen” daarover wat vragen te 

stellen tijdens het avondeten; ook daar weer een 

lekker menu in een typische Amsterdamse bistro, 

Pantry  genaamd. 

 

 



Zaterdagmorgen scheen de zon en we zaten al vroeg aan het ontbijt, want om 10u00 hadden we 

afgesproken met Pim, de gids van dienst, voor onze wandeling door de Jordaan. Vertrek aan 

het huis van Anne Frank, waar dagelijks rijen mensen aanschuiven om hier een glimp van op te 

vangen… 
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Héél gezellig, maar wel apart; zowel de wandeling als onze gids… 

 

‘s Middags lunch in bistro Bij Ons, ook weer lekker én gezellig en daarna afspraak op de Dam 

met die “andere” gids, Xavier! Hij is een geboren Parijzenaar, woont al 40 jaar in Amsterdam  

( in 1966 een tripje gemaakt en blijven hangen…), gehuwd met een Nederlandse; spijtig genoeg 

overleed zij in 1995. Xavier is een flamboyant figuur en werkelijk “vol” van alles wat zich in de 

Rosse Buurt afspeelt, kent duidelijk zijn “gelijken” en trakteerde ons ook nog op een drankje in 

een plaatselijke brouwerij/café. Voor ons een zéér leerrijke wandeling, die natuurlijk nooit op 

tijd kon eindigen… Het werd dan ook vijf uur vooraleer we terug arriveerden op de Dam en 

zoals het een echte Fransman betaamt nam hij van ons afscheid met 3 kussen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoog tijd voor een aperitief op een zonnig terras, 

de rode wijn smaakte en vloeide rijkelijk, om ons 

dan echt op te tutten voor het avondeten; bistro 

Van Baerle…écht de max, de naam bistro meer 

dan waardig! 

 



Zondag, laatste dag, start regenachtig, maar dat vinden we niet erg, want om 10u30 hebben we 

afspraak met Isabelle, in het atrium van het Rijksmuseum, voor een rondleiding met enkel de 

hoogtepunten. Alles doen vraagt minsten 4-5 dagen; er zijn 80 zalen met meer dan 8500 

kunstwerken, waaronder de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn  natuurlijk dé meest gekende 

is.  Het Melkmeisje en Het Straatje  van Johannes Vermeer en het Sint Nicolaasfeest  van Jan 

Steen zijn slechts een kleine greep uit de vele werken die in dit museum te bezichtigen zijn. 

Ieder van ons ging op eigen tempo nog wat rondkijken en om 12u30 gingen we terug, waar we 

begonnen waren; nl café Americain op het Leidseplein! 

Omdat de geldbeurs van onze penningmeester nog goed gevuld was en het weer barslecht, 

bleven we daar na de lunch nog wat “hangen”… 

Het was een topmiddag met veel leuke anekdotes en het bijhorende plezier wat ons deed 

besluiten: 

What happens in Amsterdam, remains in Amsterdam! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Mijn besluit: dank aan de organisatie( Hilde, Hélène en Chris) voor een topweekend én aan het 
leuke gezelschap! Op naar onze volgende trip! 

 
Met veel plezier gemaakt door, 
Karine Seykens-Verreth. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


