
 

 

 

 

           

     

 

      “Unique & United”  2015-16. 
 

          

 

Verslag vakantie-uitstap Mons-Bergen op dinsdag 18 augustus 2015  

 

Iedereen stipt (8u45) op de afspraak aan HV-interieur; dus kon onze chauffeur met 16 dames 

vertrekken richting Mons-Bergen! 

Alhoewel onze voorzitter, Ann, wegens revalidatie niet kon aanwezig zijn, had zij vooraf alles goed 

gepland en onze past, Francine, nam dan ook in haar plaats de honneurs waar. 

Goed begonnen is altijd half gewonnen en daarom startten we de dag dan ook met een stevig ontbijt in 

de vorm van belegde broodjes én de bijhorende bubbels… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afspraak met de gids, Karel, op le Grand Place om 11u00 en van daaruit kregen we al meteen de eerste 

ludieke info; nl het gehurkte aapje dat altijd met de linkerhand moet geaaid worden én over de doudou, 

één van de belangrijkste trekpleisters in Mons! 

Mons-Bergen is de hoofdstad van de provincie Henegouwen, heeft ook een universiteit, én de culturele 

hoofdstad voor 2015. 

Dé belangrijkste inwoner kennen we allemaal; voormalig premier Elio Di Rupo en sinds 2000 tot heden 

burgemeester van de stad Mons. 

Het ontstaan van de stad begon rond de onafhankelijkheid van België (1830), maar kende omstreeks 

1860 een grote opmars door de constructie van enorme gebouwen én aanleg van boulevards. Dankzij 

deze industriële evolutie werd Mons hét centrum voor de koolmijnindustrie, beter gekend als de 

Borinage. 

 

Om 12u30 kregen we van een plaatselijke beenhouwer een lekker aperohapje aangeboden, stokbrood 

met rilette van gans én  stukjes salami, waarna we omstreeks 13u00 werden verwacht in de brasserie van 

hotel Dream voor een lichte lunch… Enfin, onder “licht” verstaan onze zuiderburen blijkbaar iets anders 

dan wij! 

http://internationalinnerwheel.org/assets/files/2015-2016-theme.pptx


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder op weg maakten we kennis met tal van die grote batimenten, die dit jaar allemaal wel een 

speciale invulling kregen en, mede door subsidies, zo goed als volledig gerenoveerd werden!  

Waar ieder van ons zo zijn eigen idee over had… 

Onder meer het mooie Belfort, hoog gelegen in een rustige, groene omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maar wat hét feest van het jaar is in Mons, is het Lumeçon genoemd, de zondag na Pinksteren en dit al 

700 jaar lang! Het begint ’s morgens met een processie, waarbij het schrein van de patroonheilige Sainte 

Waudru op de eeuwenoude koets gehesen wordt en waarna deze slechts 1 x per jaar wordt buiten 

gereden. 

 

 

 

 

 

 

Er zijn méér dan 1000 gekostumeerde deelnemers waarbij ook het publiek wordt betrokken d.m.v. de 

“doudou” (draak). Het volksspel speelt zich af op de Grote Markt tussen 12u30 en 13u00 en naar de 

legende luidt zou het plukken van paardenharen, bevestigd op de 10-meterslange drakenstaart, 1 jaar 

geluk brengen! Onze gids heeft het al een paar keer gezien en hij zegt dat de mensen als het ware in 

“extase” zijn, maar ook door toedoen van “té” veel drank soms als gekken tekeer gaan!  

Er wordt drie dagen gefeest, er is een concert, er is een doudoulied en de week daarna wordt er ook aan 

de kinderen gedacht bij een “Petit doudou”, waar het er vanzelfsprekend veel minder zot aan toegaat… 

Iets voor drie krijgen we nog een proevertje uit een plaatselijke chocolatier (zéér lekker), Christiane was 

in de wolken en mocht dan ook 2 x langs de schotel passeren, om een half uur later een bordje met 

streekkazen en bijpassende rode wijn te nuttigen in de benedenverdieping van een kapel, uitgebaat door 

een vriendelijke jongeman! 

 

 



 

 

 

Aan eten en drinken dus geen gebrek! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Algemeen was onze indruk de volgende: aangename, mooie en propere stad, waar nog geweldig veel te 

doen valt én niet alleen in dit culturele jaar… 

 

De zon liet ons een beetje in de steek tot we rond halfvijf op een terras belandden, wachtend op onze 

bus, ze daar nog tien minuten van katoen gaf, zodat we voldaan vertrokken richting Heist o/d Berg. 

 

Woordje aan onze voorzitter: 

Ann, hartelijk dank voor de mooie, goed georganiseerde uitstap! 

Mede door toedoen van enkele vriendinnen werd je gans de dag up to date gehouden en hopelijk had je 

zo toch een beetje het gevoel “er bij” te zijn… 

In naam van iedereen wens ik je veel beterschap en tot snel! 

 

 

i.o.van onze secretaris Claire, voor jullie met veel plezier gemaakt door: 

 

Karine Seykens-Verreth. 


