Verslag INNER WHEEL BOOM- WILLEBROEK
Statutaire vergadering 15 september 2016

Aanwezig : met 16 : Simonne, Annemie, Lieve, Nelly, Monique, Joke, Hilde M.,
Maria, Chrisje, Huguette, Catherine, Solange, Marleen, Miet.
Alsmede de genodigden : Marita Van Auwenis en Kim Van den Bergh.

Protocol Annemie opent de vergadering.
Doordenkertje :

“Echte vriendschap is zoveel delen

Het mooie maar ook de pijn deel je dan
Het is in elkaar investeren

En steeds pluk je daar de vruchten van.”

Verjaardagen : Chrisje : 3 september
Huguette en Nelly : 4 september
Catherine : 17 september

Menu : Aperitief met hapjes;
Carpaccio van rund met slaatje, parmesan schilfers en truffel olie;
Kabeljauw met fijne groenten en witte wijnsaus;
Rood fruit met sabayon en bolletje ijs.

Voorzitter Simonne en Huguette, Monique en Hilde M. brachten verslag uit van de
Rallye Charlemagne waarop zij aanwezig waren in Gent en zij nodigden iedereen uit
om meer deel te nemen aan deze internationale evenementen van Inner Wheel om
te ervaren dat IW meer is dan alleen de eigen club.

-Uitnodiging voor de weekends van 17-18 september en 24-25 september 2016 van
I.W. Waasland die de champagnebar verzorgt; Kasteel Cortewalle met kunst-
tentoonstelling en Old Timer en Cabrio rally (ook Rotary Club Beveren).

-Uitnodiging voor de Districtsvergadering op 19.11.2016; iedereen mag hieraan
deelnemen en onze Voorzitter promoot dit ten volle.

-Uitnodiging van IW Gaasbeek op 17.11.2016 : onthaal vanaf 18h30 :
Vrouwenavond : Lien Degol : “De juiste look op elke leeftijd”.

-Herfsthappening van IW Aalst-Noord op 27.11.16 in de Snip in Moorsel van 12-15h.

Volgende Statutaire Vergadering : donderdag 20.10.16 : avondvergadering om
19h in’t Schoon Verdiep : spreker Dokter Koen BULTYNCK (Bwamanda
Congodorpen)

Na het hoofdgerecht ging Voorzitter Simonne over tot de aanvaarding als nieuw lid
van Marita VAN AUWENIS. Na de voorlezing van de doelstellingen van Inner
Wheel : vriendschap, sociaal engagement en internationale verstandhouding, en
overhandiging van de statuten, huishoudelijk reglement en litho, fanion, roos en
speldje, stelde Marita ( Dendermondsesteenweg 204 te 2830 Willebroek,
tel.03/886 24 47 — gsm 0495/26 28 64)) zichzelf voor : ze is gehuwd met Marc
Jaenen en samen hebben ze een dochter Marieke, een schoonzoon Tom en twee
schatten van kleindochters : Roos (bijna 6 jaar) en Renee (3,5 jaar).

Haar professionele loopbaan speelt zich af in het onderwijs en opleiding.



Zij is begonnen als leerkracht Nederlands- geschiedenis. In die periode werkte ze
mee aan verschillende schoolboeken en methodes Nederlands. Ze gaf ook veel
lezingen en nascholingen voor de Taalunie en aan vakleerkrachten, en schreef
recensies voor boeken.

Daarna werd ze directielid en bleef er nog weinig tijd over.

Momenteel is ze nog steeds actief in haar vakgebied. Zij geeft opleidingen
Nederlands aan anderstaligen in bedrijven, aan expats en diplomaten, aan iedereen
die om een of andere reden de Nederlandse taal nodig heeft.

Van harte welkom aan Marita in onze club !
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Tenslotte omschreef Simonne het jaarthema TOUCH A HART als volgt :
“Vriendelijkheid, wees vrijgevig met je tijd, je geld, je kennis en je bereidheid tot
helpen.

Je echte rijkdom is het goede dat je doet in deze wereld.

Wees vriendelijk spreek geen kwetsende woorden,die kan je niet meer terugnemen.
Net zoals een ei dat gebroken is dat je niet meer heel kan maken.

Een glimlach,een schouderklopje of gewoon maar luisteren naar de ander; een
aanmoediging kan iemand het nodige vertrouwen geven.

Touch a Heart is ook respect voor het milieu; de bomen zijn onze longen.

De rivieren onze bloedsomloop.

Door zorg te dragen voor de natuur en onze leefomgeving zorgen we ook dat het
nageslacht nog kan genieten van zuivere rivieren,gezonde bomen, een leefbaar
milieu.

Wij zijn gelukkig in een welvarend land geboren,in een goed nest ,waar we onze
talenten hebben kunnen ontplooien,waar we de vruchten van plukken.

De ene heeft wat meer dan de andere,maar niemand onder ons kent honger of
armoede.

Bedenk dat het beter is te kunnen geven dan te moeten krijgen.

Als je iets geeft doe het niet uit medelijJden of plicht maar met een goed hart en
probeer empathie te hebben met diegene die moet krijgen. “

Wijze woorden om over na te denken op een gezellige en warme september avond.
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