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Verslag uitstap Leiden met onze zusterclub Bodegraven op woensdag 20 mei 2015. 

 
De ochtendstond heeft goud in de mond  zegt het spreekwoord en dat namen wij, Miet, 

Christiane, Viviane, Claire, Dora en ikzelf, letterlijk bij het verzamelen aan het station van Heist 

o/d Berg om iets voor den achten n.a.v. onze trip richting Leiden! 

Helaas moest Annie verstek laten gaan wegens ziekte… 

 

In Lier stapten nog 2 dappere dames, Chris en Ann, op de trein en van daaruit reden we naar 

Antwerpen Centraal; overstap op de trein naar Leiden en de sfeer zat er meteen goed in! 

Ieder van ons had wel een kwaaltje of wist iemand met ééntje en dat deed Claire dan weer 

besluiten om het over een andere, aangenamere boeg te gooien of per verhaal € 2,5 in de 

sociale kas te deponeren! 

Om 10u40 arriveerden we dan in het station van Leiden, waar de delegatie van Bodegraven ons 

stond op te wachten. Na een klein kwartiertje stappen werden we in een plaatselijk koffiehuis 

ontvangen met een lekkere tas koffie, waar we ook bleven voor de, eveneens lekkere en 

verzorgde, lunch. 

Marianne en Gery deden een welkomstwoordje en omstreeks 13u15 kwam Johan, echtgenoot 

van Marianne én geboren Leidenaar, ons vergezellen. 

Hij vertelde ons een beetje geschiedenis van zijn geboortestad, met af en toe een leuke 

anekdote in het Leidse dialect én door Marianne met de vinger gewezen op de klok! 

Johan is duidelijk in de wieg gelegd om verhalen te vertellen; hij deed dat prachtig en iets na 

tweeën vertrokken we dan voor een stadswandeling onder zijn deskundige leiding. 

We leerden hieruit dat Leiden, na Amsterdam, de grootste 

(universiteits)stad van Nederland is, waar ook de bekende schilder 

Rembrandt werd geboren; wandelden over de Leidse loper, (Leiden is 

omgeven door water en telt vele grachten met maar liefst 86 bruggen) 

en bezochten 3 “hofjes”; bij ons beter gekend als Begijnhoven.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omstreeks 16u00 was het dan tijd voor onze rondvaart op de Leidse grachten, waar we 

getrakteerd werden op een glaasje en van waaruit we een ander, zéér mooi, beeld kregen van 

Leiden. 

Na een uurtje varen werden we quasi afgezet aan het Koetshuis “De Burcht” en daar was het 

dan weer hoog tijd voor de nodige spijs en drank!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog iets om te onthouden is dat een prostituee 

daar een “dakhaasje of groentje” genoemd 

wordt! 

 

We namen ook een kijkje in de “Hortus 

Botanicus”, een grote tuin met serres en 

exotische planten; beetje vergelijkbaar met 

onze eigen Koninklijke Serres… 

 



 

Onze eigen inkomende voorzitter, Ann, mocht de spits afbijten 

met de speech; verontschuldigde onze voorzitter en bedankte de 

Nederlandse dames voor hun prachtige organisatie, waarna zij besloot dat Leiden een grote, 

maar ongelooflijk gezellige stad is en dat wij er graag bij waren!  

Ann deed dat met verve, was naar eigen zeggen zeer zenuwachtig, maar dat heeft ze dan goed 

kunnen verbergen, want wij merkten daar niks van! 

Na de speech van de Nederlandse voorzitter, haar naam ontglipt mij even en zij vinden een 

recent smoelenboekje late maken té duur…, kregen we nog een aandenken en deelden ook wij 

onze lekkere koekjes uit! 

Iets voor achten terug een kwartiertje stappen richting station, afscheid nemen van elkaar en 

dan onder leiding van onze “touroperator”, Chris, richting spoor voor onze trip huiswaarts! 

Om dan iets na elven te arriveren in Heist o/d Berg-station. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mijn besluit: dank aan de dames van onze club voor het leuke gezelschap, ontzettend bedankt 
Chris, voor het vlotte vervoer heen en terug én… zoals steeds hadden de thuisblijvers ongelijk! 
 
Groetjes, 

 

Karine. 


